
 
 

Karate-do SAN haalt 5 prijzen in Eindhoven 
 
Op zondag 26 juni vertrokken 7 karateka’s richting Eindhoven om deel te nemen aan het 16

e
 Elhatri Toernooi. 

Dion en Jurgen van de Wijngaard, Roeland de Rijk en Fenna Pijman namen deel aan zowel de onderdelen Kata 
(schijngevecht) als Kumité (gevecht). Bram van Gastel, Kay Beerendonk en  Dani Potters en namen deel aan 
alleen het Kata-toernooi. Voor Fenna was het haar eerste wedstrijd. 
 
In de ochtend werd begonnen met het onderdeel Kata. 
Jurgen mocht als eerste beginnen in zijn categorie. Helaas verloor hij een partij maar knokte zich via de 
herkansingen goed terug. In de kleine finale vonden de scheidsrechters zijn kata de beste en verdiende daarmee 
zijn derde plaats. Netjes gedaan Jurgen! 
 
Kay en Bram waren ingedeeld in dezelfde categorie. Terwijl Kay zijn partijen wel won ging het bij Bram minder 
goed. Na twee verliespartijen was zijn toernooi ten einde. Kay bleef maar winnen. Bij al zijn partijen kreeg hij van 
alle scheidsrechters de overwinning. En ook in de finale bleef dat het geval. Een prachtige eerste plaats Kay! 
 
Dani leverde ook een heel goede prestatie. Ook hij won al zijn partijen en verdiende daarmee zijn eerste eerste 
plaats. Super gedaan Dani!  
Voor Dion, Roeland en Fenna waren er, ondank hun grote inzet ditmaal geen ereplaatsen.  
 
Omstreeks half twee begonnen de kumité wedstrijden. 
Jurgen kon dit maal geen potten breken en kon ondanks fanatieke weerstand niet winnen. 
Fenna was veel te zwaar ingedeeld voor haar eerste wedstrijd. Haar tegenstanders hadden meer ervaring en 
waren niet alleen veel groter maar ook veel zwaarder dan zij. Fenna won niet maar bleef wel overeind. 
 
Dion ging zoals gebruikelijk ‘er vol in’. Met enorme inzet probeerde hij zijn tegenstanders onder druk te zetten. 
Dat is voor een groot deel ook succesvol gebleken. Toen alle stofwolken weer waren neergedaald kon Dion de 
medaille voor de tweede plaats ophalen. Heel goed gedaan Dion! 
 
Ook Roeland kent eigenlijk maar één manier van vechten. Volle inzet! Voor veel tegenstanders is die druk dan te 
groot. Bij dit toernooi bleek het de goede manier van het gevecht aangaan te zijn. Roeland was de sterkste en 
mocht een gouden medaille ophalen voor zijn eerste plaats. Heel goed gedaan Roeland! 
 
Dit was de laatste wedstrijd van dit seizoen. En we haalden er wel drie eerste, één tweede en één derde plaats. 
Op 3 juli houden we nog een bostrainingen en op 5 juli is er nog een examen. Helaas begint dan de vakantie. 
Maar na de vakantie is op 23 augustus weer de eerste training! 
 
Wilt u inlichtingen over karate, weerbaarheid of zelfverdediging: www.karatedosan.nl 
 
 

http://www.karatedosan.nl/

